Speciale beroepen in de donk

Lantaarnopsteker

Er is nog lang gaslicht geweest in de donk. In de Jozef Ickxstraat tot einde jaren
1950, toen van de asseweg een straat werd aangelegd, met van die lichtrode
steentjes, die er nu nog liggen.

Elke dag kwam er een lantaarnopsteker langs, die de gaslantaarns kwam aansteken
met zo een lange stok (denk aan het liedje van Boudewijn De Groot). s' Morgens
kwam die man die dan terug uitdoen. Op het laatste ging het uitdoven vanop afstand.
Ik vermoed dat ze de kraan toedraaiden, en er een soort van warmtedetector op elke
lamp stond.

Marleen Paelinckx: Eén van de verhalen over de lantaarnaansteker werd me jaren
geleden verteld door de toen 99-jarige Van den Bogaert, alias Muske den Bult (vader
van beenhouwer Van den Bogaert op de hoek van de Kapelsesteenweg en de
Prinshoeveweg): de brave man werd gevolgd door een aantal straatbengels die hem
bij elke handeling nariepen "hij zet neer, hij zet neer, hij klimt op, hij klimt op, hij
steekt aan, hij steekt aan"....De man werd er "horendul" van!

De RTT man

Telefoondraden waren luchtlijnen. Schuin voor ons deur , tegenover nr 88 van de
Jozef Ickxstraat stond er zo een paal. Als men aan de bedrading moest werken, had
de RTT man een soort van sikkels (dat noemde men “sporen”’) die hij aan zijn
voeten kon binden, waarmee hij in de houten palen kon klimmen. Hij had ook een
soort leren riem, waarmee hij zichzelf aan de paal vastmaakte.

Volgens de geldende veiligheidsnormen van 2014 zou zoiets ondenkbaar zijn
vermoed ik.

De GAS man.

De gasmaatschappij had aan elk huis een aansluiting. Aan braakliggende panden
had men ook een aansluitpunt , dat uiteraard niet gebruikt werd. Doch periodiek
kwam een man met een pet op met een fiets, en daarop was een koperen pomp
gemonteerd. Bij de niet bebouwde panden zette hij de pomp in het aansluitputje, en
pompte hij een aantal liter water weg. Hij kwam in de Jozef Ickxstraat steeds na de
schooluren, zodat ik hem als kind bezig zag.

René Verhoeven, een ex-collega uit het Waasland, herkende dit, en gaf volgende
commentaar: Voor er aardgas was werkten we met stadsgas. Dat gaf nogal wat
condensatie in de buizen. Er kwam dan regelmatig iemand langs die zowat op elke
hoek van elke straat dat water uit die leidingen evacueerde. Daarvoor had hij een

' Ons moeder vertelde dat ze dat haar vader , die smid was, dergelijke dingen had zien smeden.



soort pomp gecombineerd met een sleutel. Hij opende dan het luikje in de grond om
bij de gaskraan te kunnen, plaatste die pomp daar in en draaide dan ondergronds
een kraantje open. Door de druk van het gas werd het water in de buizen dan naar
buiten geduwd en zag je dat langs de zijkant uit die pomp komen. Of hij ook effectief
zelf moest pompen dat weet ik niet meer.



